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Gebruik je fantasie. Stel je eens voor
Wat zou er kunnen gebeuren?

Stel jezelf eens voor.

Wie ben jij zonder naam?

Stel jezelf is voor.

Ik ben... lang niet gezien... hoe is het met je werk?

Let je goed op jezelf of..? Zit je lekker in je vel?

Durf je het wel te vragen?

Of heb jij vroeger OOK geleerd om alleen maar antwoord te geven?

We leren de wereld kennen door de gezichten van een ander

Dus Kijk ik je net zolang aan tot onze wereld echt veranderd

Ik zweer het, het kan echt anders. Geloven jullie dat ook?

Soms praat ik over de waarde van dit en dan doen ze alsof ik in spoken geloof.

Ik heb het over dit, hier, wat wij nu samen delen.

We kwamen binnen als vreemde, maar nu ken ik je wat beter.

De ruimte is onbekend maar samen maken we hem eigen.

We voelen, zoeken en roepen elkaar op om het vreemde te ontstijgen

Het etiket dat bij mij hoort, wil ik hier eigenlijk niet eens dragen.
Ik kies liever op gevoel met wie ik kennis zal maken. want

ook hier staan we met z'n allen, met al onze lagen.

Die hoe beter ik mij voel, langzaam steeds wat vervagen

En hoe beter jij mij voelt, hoort en ziet, dan geldt dat ook voor jou.
samen op dezelfde wave, dezelfde channel, hetzelfde touw.

Kon je dat maar vastleggen en het zo kant en klaar aan een ander geven Maar zo werkt
magie niet, je moet het samen beleven.

Samen maken, samen eten,

samen spelen, samen delen.

Dus ga ervoor en speel het spel, en wees eerlijk naar jezelf.

Wat hoort bij jou en wat bij mij, elk puzzelstukje telt.

Samen bouwen we een kunstwerk, ieder zijn eigen ruimte, eigenlijk even groot. Niet
iedereen op dezelfde positie, maar dat is eigenlijk heel gewoon.

Want eigenheid is aanstekelijk!
Hoe meer ik durf te schijnen, des te meer jij durft dat ook te doen.
Want van wie jij bent en wat jij brengt, is er simpelweg nooit genoeg.



Je kunt elkaar vinden op de schatkaart, je moet dus nog wel blijven zoeken
elkaar vinden is 1 maar dan pas begint het ploegen

graven naar de schat van onze raakvlakken,

die geven ons maatpakken,

om samen de trappen van verbinding te belopen.

Soms voelt het als een berg, maar ik geloof dat we er gaan komen. Jullie ook,
toch?

Want, nieuwsgierig is leergierig, dus blijf elkaar stimuleren.
Ook als je valt, en niet werd opgevangen. Blijf het toch proberen.

Blijf elkaar waarderen, niet om wat je weet, maar om wat je wil weten.
Laat ruimte voor ontdekking, er is zoveel dat je wil geven,
maar ze moeten het zelf beleven. Net als wij dat vroeger deden.

Voor de docenten die hier zijn, wat ben ik blij dat je er bent.

it takes a village to raise a child, dus jouw waarde is ongekend
Plezier is de manier, om verbindingen te blijven maken,

het helpt je te ontdekken en je van je angsten los te maken.

Je eigen verhaal vertellen is de sleutel naar overleven

Dus geef ze alsjeblieft de tools om zichzelf te kunnen bespreken.

Niet alleen met woorden, ook met geluiden, geuren en alle kleuren.
Want als jij ontdekt wie je zelf bent, dan kan niemand je nog afkeuren.








